
Huis van Haven Nieuwsbrief

Museumwoning Huis van Haven is nu 2 maanden open. Vanaf het openingsfeest op
29 november heeft er al zoveel moois plaatsgevonden, verwelkomen we elk
weekend vele bezoekers en zijn er bijzondere mensen op ons pad gekomen. Er
waren al lezingen en erfgoedwandelingen, we kregen bezoek van oud bewoners
van de Schoolwerf, wandelclubs, scholen, opa's en oma's met kleinkinderen,
journalisten, organisaties die vergaderden in de woning en nog veel meer. De
bezoekers komen veelal uit Almere, maar ook regelmatig van ver daarbuiten.
Ieder met persoonlijke redenen, herinneringen en verhalen (én foto's én
boeken...wat een feest). Sommigen komen zelfs telkens met een ander
gezelschap terug. De reacties in het gastenboek zijn hartverwarmend. 
De viering 50 jaar Almere maakt veel los. Gelukkig gaan we nog door tot en
met eind van het jaar!

Februari staat in het teken van duurzame stedenbouw en zijn er maar liefst
twee zaterdagen op rij leden van Projektburo Almere (de grondleggers van
Almere) aanwezig in de Museumwoning. Om te vertellen over hoe het allemaal
begon, wat de dromen en visies waren. Details zie: www.huisvanhaven.nl.

Donderdag 5 februari en 19 februari van 14.00-16.00 uur Meer info
Herinneringen op papier. Kom tekenen, schrijven, kleuren over 50 jaar Almere.
Vanaf 19 februari onder leiding van Irma van Zijl van De Tekencirkel 

Zaterdag 14 februari van 11.00-17.00 uur Meer info
Huis van Haven in Valentijn-sferen. Stuur vanuit de Museumwoning een ‘Groeten uit
Almere kaartje’. 

Zaterdag 21 februari van 11.00-14.00 uur Meer info
Herinneren met Brans Stassen (stedenbouwkundige/lid Projektburo Almere). 

Donderdag 26 februari van 19.00-21.30 uur Filmavond Captain Fantastic. Meer info

Zaterdag 28 februari van 11.00-16.00 uur Meer info 
Herinneren met Klaas Arie Beks (medewerker van de projectgroep Almere Haven van
het Projektburo Almere). 

februari 2026

op de agenda in februari

Februari staat in het teken 
van duurzame stedenbouw. 

http://www.huisvanhaven.nl/
https://huisvanhaven.nl/events/herinneringen-op-papier-5-feb/
https://opencirkel-atelier.nl/
https://huisvanhaven.nl/events/valentijnsdag-kaartje/
https://huisvanhaven.nl/events/herinneren-met-brans/
https://huisvanhaven.nl/events/filmavond/
https://huisvanhaven.nl/events/herinneren-met-klaas-arie/


Bezoekersreacties
uit het gastenboek

‘A trip down memory lane.’

‘Ontzettend leuk om dit als verrassing te 
mogen bezoeken.’

‘Super leuk initiatief.’

‘Heel veel herinneringen naar mijn jeugd.’

‘Was een gezellige tijd, waarin iedereen elkaar kende en
hielp.’

‘Wat geweldig hier. Terug in de tijd. Wat goed ingericht.
Veel dingen heel herkenbaar. Met z'n tweetjes véél foto's

gemaakt.’

‘Ik vont het hil luuk.’ (Maxie 6 jaar)



Herinneringen op papier (5 en 19 februari)
Tot en met april kun je twee keer per maand
aanschuiven bij creatieve middagen. Gezellig aan de
keukentafel schrijven, tekenen en herinneren. Samen
verzamelen we herinneringen van Almeerders aan onze
stad. Al die herinneringen vormen samen één
kleurrijk geheel. Schuif een of meerdere keren aan.
5 februari met kunstenaar Hein Walter van
Kunstenaars Flevoland en 19 februari met Irma van
Zijn van de Tekencirkel.

Stuur een Valentijnskaartje (14 februari)
We vieren de liefde. Op 14 februari dompelt Huis van
Haven zich in een romantische jas en onthaalt het alle
bezoekers met een liefdevolle attentie. Wie wil jij een
lief ‘Groeten uit Almere’ kaartje sturen? De kaarten
liggen voor je klaar mét Valentijns postzegel. 

En check deze romantische cultuurtip: Ga samen met wie
je lief is naar het “Valentijns concert Liefde in
Klank: Mozart, Brahms, Schumann”. Vrijdag 13 februari
19.30 uur in de Bonifatiuskerk Almere. Met violist Igor
Ruhadze en pianist Michael Dorner. 
Meer info en tickets.

Herinneren met Brans Stassen (21 februari)
Stedenbouwkundige Brans Stassen (1937) koestert een
schat aan verhalen over het ontstaan van Almere.
Als lid van het Projektburo Almere en later in
dienst van de gemeente, kon hij de ontwikkelingen
van dichtbij volgen. Hij schreef honderden korte
impressies over wat er zoal gebeurde. Hij is in
Huis van Haven om zijn herinneringen met je te
delen. Dit wil je horen! Van 11.00-14.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

https://www.npka.nl/concerts/ruhadze-dorner-2026?utm_source=Laposta&utm_campaign=AlmereKlassiek%2FNPKA++2026&utm_medium=email


Herinneren met Klaas Arie Beks (28 februari)
Een stad voor mensen, dát moest Almere worden.
Maar hoe geef je zo’n ideaal vorm? En voor wélke
mensen? Wie mochten er komen wonen en wie juist
niet? Klaas Arie Beks vertelt over zijn ervaringen
in de beginjaren van Almere. Van 1972 tot en met
1975 was hij medewerker van de projectgroep Almere
Haven van het Projektburo Almere. Kom luisteren
naar zijn boeiende verhalen in de Museumwoning. 
Van 11.00-16.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Smaakt Black Pencil naar meer?
Was je er erbij? Het concert van Black Pencil bij de
start van het jubileumjaar Almere50 en opening van de
Museumwoning op 29 november. Het was hun cadeau aan de
jarige stad en aan ons! Tip voor wie ze nog eens wil
horen: check hun website www.blackpencil.org. Dit jaar
spelen ze o.a. nog twee keer in Kunstlinie, Almere Stad.
Ook deze maand al, op 27 februari met Farewell Future
Welcome World! 

Filmavond: Captain Fantastic (26 februari)
Eén keer per maand toveren we de woonkamer van de
Museumwoning om tot ‘bioscoop’. Als gezin samen
televisiekijken in de huiskamer: het was een van de
fijne rituelen van de jaren zeventig. Die ervaring
halen we in Huis van Haven in bescheiden vorm terug
door een film te programmeren die we in kleine kring
bekijken en bespreken. Inclusief koffie/thee/limonade
en natuurlijk...popcorn. Van 19.00-21.00 uur.
Natuurlijk kun je op deze avonden ook een rondje lopen
in de Museumwoning.

Gemist?
Op 17 januari liepen zo'n 50 mensen mee tijdens de
speciale stadswandeling met architectuurhistoricus
Victorien Koningsberger. Met boeiende verhalen over wat
Almere Haven sociaal, architectonisch en
stedenbouwkundig betekent. Thijs Wartenbergh schreef er
een mooi stuk over. Lees het hier. 

http://www.blackpencil.org/
https://huisvanhaven.nl/wp-content/uploads/2026/01/Terugblik-17-jan-2026_-stadswandeling-Victorien-Koningsberger.pdf

